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Geref. kerk Woerdense Verlaat                           03 maart 2024 

 
 

Kerkdienst              3 maart 
 

09.30 uur:  Ds. T.L.J. Bos, Waddinxveen 
19.00 uur:  Ds. H. Meijer, Herwijnen 
Organist:  A. Stolk/ M. Spits 
Collecte:  1. Kerk / 2. Uitzending GZB 
Jeugdcollectant: Noud 
Ouderling van dienst: Stieneke v. Schaik 
Kerkauto:  Henri v. Schaik (06-29129092 ) 
 

Kindernevendienst 
 

Kerkdienst                                        10 maart  

 

09.30 uur:  Ds.  M. v.d. Kooi, Driebergen 
Organist:  A. Oskam 
Collecte:  1. Kerk /  
                       2. KIA (Binnenlands Diaconaat) 
Jeugdcollectant: Tess  
Ouderling van dienst: Perry Boer 
Kerkauto: Henk Niesing (06-52357766) 
 

Kindernevendienst 
Tienerdienst 
 

50 jarig huwelijk 
 

Op 1 maart waren Greet en Wim Stam 50 jaar 
getrouwd. 
Ze zijn dankbaar en blij dat ze dit samen en met 
hun kinderen en familie mogen beleven. 
 

God zij alle dank en eer! 
 

Hart voor ons dorp 
 
 

Wij bezochten Dhr. E. Burggraaf (Amstelkade). Hij 
kreeg 2 weken geleden een nieuwe knie. Wij 
gaven hem fruit en chocolade. De vitaminen zullen 
vast zijn herstel bevorderen. 
 

Agenda 
 

Elke donderdag gebedskring 19.30- 21.00 Schutse 

05 maart: gespreksgroep bij Sjaak en Els 

6 maart: Kerkenraadsvergadering 

13 maart: Biddag, aansluitend jaarvergadering 
(rond 20.30 in de Schutse) 
 

 
 
 
 

 
 

Paasproject KND 3 maart 

 
4. Koning in Jeruzalem. (Marcus 11:1-10) 
 
Afgelopen keer 
ontdekten we dat het 
niet gaat om de 
beste zijn, maar om 
Jezus volgen. In het Bijbelverhaal van deze week 
volgen de mensen Jezus; ze volgen Hem naar 
Jeruzalem. Ze zijn ervan overtuigd dat hij hun 
nieuwe Koning is. Maar hoe herken je een koning? 
We kunnen vast een paar dingen noemen: aan z’n 
kroon z’n mantel, of z’n rijtuig. Hoe gaat dat eigenlijk 
bij Jezus, hoe komt Hij Jeruzalem binnen? De 
mensen in Jezus’ tijd verlangen zo naar een koning 
die hen zal bevrijden van de Romeinse 
overheersing. Ze geloven dat Jezus, die zoveel 
goede dingen doet, de Koning is naar wie ze zo 
uitzien. Ze willen Hem eer bewijzen als hij 
Jeruzalem binnenkomt. Maar Jezus komt niet op 
een mooi paard of in een rijtuig…Hij geeft z’n 
discipelen opdracht om een ezelsveulen te halen 
waarop nog niemand heeft gereden. Waarom Hij 
dat doet? Jezus weet natuurlijk precies waarom Hij 
dat doet. Het is een verwijzing naar de profeet 
Zacharia die namens God de Verlosser belooft. Die 
Verlosser rijdt op een ezelsveulen. Jezus doet de 
mensen denken aan de grote koning David. En zo 
zingen de mensen Hem de tekst uit Psalm 118 toe 
waarin de Rechtvaardige de poorten binnenrijdt. Ze 
spreiden hun mantels uit als een rode loper en 
zwaaien met palmtakken als feestvlaggen. Ze 
willen zo graag dat Hij nu hun Koning zal worden. 
Zullen ze nog steeds juichen voor Hem als ze zien 
dat Hij een kruis zal gaan dragen in plaats van een 
kroon? Zouden wij het hebben begrepen als we 
daar stonden? Wat is het moeilijk om verder te 
kijken dan je kunt zien. Om te vertrouwen dat Jezus’ 
woorden over zijn lijden, sterven en opstaan waar 
zullen worden! Wij weten al meer, we boffen, vind 
je niet? 
 

Uitzending gemist - Zangdienst 
 
 

Door een technisch probleem was de zangdienst niet 
terug te zien via de site. Inmiddels is dit opgelost en 
kan de zangdienst worden teruggekeken. 

Gegrepen door Gods liefde 
Gericht op Hem – Verbonden met elkaar – Getuigen in de wereld 
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Bloemengroet en jarigen 

 
Op 1 maart was zr. B. Boer-Liebeton 
jarig. Het verjaardagslied wat zij wil 
zingen is OTH 192 vers 1 en 2. 
Vaste rots van mijn behoud. De 
bloemen geeft ze door aan Wim en 
Greet Stam. 

Vandaag is br. A. Visser jarig Zijn verjaardagslied 
is OTH 327 vers 1 en 6. Eens als de bazuinen 
klinken. De bloemen geeft hij door aan Heleen van 
Eijk. 
Ook is vandaag 3 maart zr. C. Kreukniet jarig. 
Op 2 maart was Jolanda Takke jarig. 
Allen  van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor 
het nieuwe levensjaar gewenst. 

 

Bij de KND bidden we voor 
 

Jonathan Joshue Ochoa 
Ventura  
Geboren op: 21-10-2007  
Woont in El Salvador  
Wist je dat:   
• Hij leert op het project de 
bijbel verhalen en maakt daar 
knutselwerkjes.  
• Hij leert daar wat goede 
gezondheid is, door handen 
te  wassen, tanden te poetsen 
en te douchen.  

• Hij leert dat hij de mensen om hem heen 
mag liefhebben, net als  Jezus.  
• Hij heeft veel vrienden waar hij graag mee 
voetbalt.  
• Hij vraagt voor hem en zijn familie te bidden. 
Hij is blij dat hij  naar het project mag.   
•  

Leer luisterend bidden 
 

Gods woord is levend en krachtig ,lezen we in 
Hebreeën 4:12. Verlang jij ernaar om Gods stem te 
verstaan? En wil je leren hoe je deze woorden door 
kan geven aan anderen? Meld je dan aan voor de 
cursus Leer luisterend bidden.  
Wil jij ook leren luisterend bidden? Geef je op voor 
de training via www.ewv.nl/agenda/ 
 

Praktische informatie: 
• Datum: 16 maart 
• Tijd: 09.30 - 15.30 uur 
• Locatie: PG Zevenhoven, Dorpsstraat 12, 

2435 AJ Zevenhoven  
• Voor iedereen die meer wil leren over het 

luisteren naar Gods stem. 
Wil je wat meer weten? Vraag het me gerust! 
Els Okker 
 
 

Verslag bezoek aan Rik en Caroline  3 maart  

 
Van diverse kanten kregen we de vraag of we wat 
foto’s wilden laten zien van onze reis naar 
Rwanda. Dat willen we DV komende zondag 3 
maart doen, na de morgendienst. 

Na het snel drinken van een kop koffie laten we 
graag in het kerkgebouw aan wie geïnteresseerd 
is, een PowerPoint zien en vertellen we van ons 
bezoek aan Kamembe/Cyangugu. 

Daarnaast zijn we door het hele land gereisd. Daar 
komen ook mooie foto’s van voorbij. 

Piet, Trudy, Janco en Aagje 
 
 

The Passion Zevenhoven 
 

Dit geweldige paasevenement mag je niet missen! 
Groots aangepakt met Nederlandstalige popmuziek 
zoals je gewend bent van The Passion van tv.  
 

Op 22 en 23 maart nemen we jou mee op een 
muzikale reis over de laatste dagen van het leven van 
Jezus.  
 

✅ In samenwerking met; de live band Seven uit 
Zevenhoven en het Gospelkoor The Witnesses onder 
leiding van Dennis de Bruijn.   
 

✅ Onder leiding van producer Edwin Hijman met veel 
ervaring in concerten en evenementen.  
 

✅ Verteld en uitgebeeld met beelden uit de 
omgeving. 
 

✅ Een super cast met bekende lokale personen.  
 

De voorstelling is in de evenementenhal De Vlijt, die 
speciaal voor de avonden helemaal omgebouwd 
wordt tot concertzaal.  
 

We beloven je een spectaculaire avond die je niet zo 
snel meer vergeet. Niet alléén maar samen met 
andere mensen het paasverhaal beleven, dat is iets 
wat je bij blijft.  
 

Deze waanzinnige show staat in het teken van 
bemoediging, saamhorigheid, medeleven en 
herdenken.  
 

Neem dus vooral elkaar mee, iedereen is welkom!  
 

Waar en wanneer? 
22 en 23 maart 2024, In Sporthal de Vlijt te 
Zevenhoven  
Kosten? 
€21,00 incl. boekingskosten en garderobe  
€11,00 kind t/m 12 jaar 
 

Koop nu alvast je ticket en je bent er zeker van dat je 
een plek hebt. 
Ga naar 
https://justtickets.nl/7370/The_Passion_Zevenhoven
_2024  
 

Als je komt dan heb je zeker weten een mooie avond 

die je niet snel vergeet 💕🤩 
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